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Vlnr op de foto; 
 
Piet, Ron, Rene, Robert,Wim, Thomas, 
Ludolf en Johan. 
 

 
 
 
 
 



    

 

Vrijdag 29 juli, 

Ron en Thomas zijn samen met Theo bij Tendens 

aangekomen om alvast de boodschappen voor de 

eerste avond te gaan doen. 

Omstreeks half 1 komen Piet en Wim aan en 

kunnen we tijdelijk afscheid nemen van Theo die 

we dinsdag in Biddinghuizen weer zullen zien. We 

vertrekken met veel vakantieplezier richting 

Biddinghuizen. 

Op naar de Mannenweek! 

Rond half 3 zijn we op onze vakantiebestemming. 

Zetten een lekkere bak koffie, eten een goed stuk 

taart met een flinke dot slagroom en maken we 

gezellig kennis met elkaar. 

Thomas steekt de bbq aan en we gaan lekker 

smikkelen!!  

Na de bbq drinken we nog wat en buiken we lekker 

uit. We gaan leuke dingen doen! 

 



    

 

           Ons vakantiehuis voor de mannenweek!! 
         Een mooie en rustige plek aan het water  

 

 



    

Zaterdag 30 juli, 

We ontbijten met zijn allen rond een uurtje of 9. 

Vandaag gaan we naar Hattum, naar het 

bakkersmuseum.  

Hier is te zien hoe vroeger op een “takkenbosoven” 

brood gebakken werd.  

In het oude centrum van de stad pakken we een 

terrasje. 

Ook doen we bij terugkomst een paar 

boodschappen bij de Spar op het park. Waar Johan 

een bal koopt! 

 

Als avondeten doen we de bbq weer aan. 

Vanavond eten we lekker hamburgers, worstjes,  

   kipsate, en ook lekkere salades. 

En natuurlijk stokbrood met kruidenboter en 

sausjes… 

Na het eten genieten we lekker van een kopje koffie 
en het mooie weer dat het nog steeds is in de avond.  
Ook een ijsje hoort daar natuurlijk bij!!



    

 

 

Johan is blij met zijn nieuwe 

bal!!!!! 

   



    

 



    

             

Ludolf in de supermarkt 

samen met Piet centjes tellen………



    

 

 

 

Zondag 31 juli, 

 

Vandaag is een lekkere dag om te luieren…….. 

 

Iedereen slaapt uit, en gaan we na het ontbijt 

zwemmen op het park. 

 

Wim en Thomas blijven bij het huisje en kijken naar 

de formule 1 race van Duitsland. 

 



    

Als avondeten hebben we allerlei soorten 

pannenkoeken.  

Naturel,  

Spek,  

Kaas en met suikerstroop. 

 

‘s Avonds kijken we met zijn allen naar de Johan 

Cruijfschaal op de tv. Het was een spannende pot 

voetbal!!! 

Na het voetbal lopen we een rondje over het park en 

kijken we bij het Veluwemeer. 

 

 

Lekker onder de veranda een bakkie doen…………….. 

 



    

Maandag 1 augustus, 

Op naar de stoomtreinen van de VSM! 
We gaan rijden met een echte stoomtrein vandaag. 

 

 

Robert met vegen roet van de stoommachine in  

‘t gezicht! 



    

 

        Piet

 

    Johan                               



    

        Ron                                           



    

 



    

                     Piet, Wim en Ludolf voor de stoomtrein 

 
Pas op jongens!!!! Daar komt de stoomtrein  
weer aan!!!!!!! 
 

 



    

   Rene                                               



    

 

 



    

 



    

  Thomas in de 

trein…..

 

                         Ludolf laat zijn kaartje zien!!!! 



    

                                                          

                                             Robert 

 



    

PFFFFFFF……. Stjoektjoek!!!!!!! 

De stoomtrein piept en kraakt! En af en toe is het 

een kabaal als de stoomfluit gaat zeg   !! 

Na deze leuke rit met die oude trein gaan we lekker 

uit eten bij een pizzeria in Harderwijk. 

We eten onze buiken goed rond…… 

Na al dit lekkers nog even uitwaaien op het strand 

van Harderwijk. 

 



    

  

 

                       Met zijn allen aan tafel



    

 

                    Smakelijk eten 



    

 

 



    

 

Dinsdag 2 augustus, 

Het is helaas een beetje een druilerige dag vandaag. 
Met zijn allen gaan we naar Soest. We bezoeken 
daar het Nationaal Militair Museum. 
Vroeger was dit de vliegbasis Soesterberg van de 
Luchtmacht en vlogen hier veel straaljagers. 
 

In het museum zien we veel vliegtuigen, helikopters 
en tanks. 
In de uitkijktoren hebben we een mooi uitzicht over 
de oude vliegbasis. 
 
Aan het einde van de middag komt Theo naar ons 
toe. We eten lekker van de bbq. We krijgen ook 
bezoek van de dames van de vrouwenweek. 
 
Aan het einde van de avond gaat Ron naar huis. 
Het was erg gezellig met Ron erbij!! 

 

 



    

 

 

 



    

  



    

 

 



    



    

 

 



    

 

onze bbq



    

De dolle avond 

 met de vrouwen………….!! 

 

Johan vermaakt zich wel……..!



    

Theo en Robert aan de koffie. 

 

En de andere vakantievierders…….



    

 

Woensdag 3 augustus, 
 
Vandaag wordt het Amsterdam!!! Met zijn Amstel 
en ‘t IJ……….. 
 
Na het ontbijt gaan we richting de hoofdstad van 
ons land. Amsterdam. 
 
We pakken de metro naar het centraal station. 
Vanaf daar maken we een boottocht over de 
grachten.  
We zien veel grachtenpanden. 
Varen onder smalle bruggetjes door. 
En maken krappe bochten. 
Gelukkig kunnen we goed om ons heen alles zien 
omdat we op de achterkant van de boot zitten. 
 
 
Op weg naar de metro…………………………. 



    

 

…………………………………….. Hij komt er zo aan!! 



    

 

De 
rondvaartboten

 



    

 

 



    

 Een oud kroegje langs de gracht. 

 

                         onze kapitein in het midden 



    

 

 



    

Na deze boottocht gaan we bij Ajax kijken. 

 

Terug gekomen in ons huisje eten we gebakken 

aardappeltjes met gestoofde kip……….mmmm! 



    



    

Na het eten speelt Ajax een voetbalwedstrijd op tv 



    

Donderdag 4 augustus, 

De laatste dag van de vakantie is alweer 
aangebroken.  
We gaan in Elburg een kijkje nemen. 
Bij de botters in de oude haven, het oude centrum, 
en we pakken ons laatste terrasje van deze vakantie. 
Als afsluiter gaan we in Harderwijk uit eten met ijs 
als toetje natuurlijk. 

 

                 De oude haven met zijn botters 



    

Elburg 

 



    

            En toevallig echte Ferrari ’s gezien!!!!!!! 



    

            Lekker uit eten op de laatste avond……… 

 

 

 

 



    

Als afsluiting kreeg iedereen een vakantiediploma 

 

 



    

          Het was een gezellige en stoere 

                     Mannenweek 2016 

 

Tof dat je erbij was! 

 Graag tot de volgende vakantie! 

 

 

 



    

 


